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Een bijzonder verhaal. Zo omschrijven Dave en Cindy Gijsen de verbouwing van de 
Heyboerderij. Hey van ‘Heytse’ en hey van ‘hoi’. Die ‘hoi’ stond centraal in de afgelopen twee 
jaar, want de allesomvattende boerderijverbouwing bleek een project van velen. De buurt, 
ouders, familie en zelfs familie van de loodgieter; iedereen droeg de verbouwing een warm 
hart toe en schoof dan ook regelmatig aan bij de barbecue aan de lange, Franse eettafel. 
Een bijzonder verhaal dat zich al even bijzonder ontpopte. 
TEKST: CHRIS GIJZEN / FOTO’S: RAOUL LIMPENS
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“Twee jaar geleden toerde Dave hier vaker met de 
kinderen door het buitengebied om de hond uit te 
laten op de Asbroekerhei”, vertelt Cindy. “Je zou hier 
maar wonen, dachten we vaker. Dave kwam erachter 
dat het huis leegstond en is met de kinderen gewoon 
de oprit opgereden. Zij waren al helemaal happy 
en zagen het al voor zich. Via de meneer van de wei 
achter het huis is hij achter het telefoonnummer van 
de eigenaar gekomen. Het bleek toen nog niet in de 
verkoop, maar dat was wel bespreekbaar.”

OVERWOEKERD
Van plan om te verhuizen, waren ze nog helemaal 
niet. Het gezin woonde net in een nieuwe tweekapper, 
verderop in het centrum van Heythuysen. “Maar op 
een gegeven moment was Dave de gemeenteperkjes 
voor het huis aan het schoffelen. Deze kans deed 
zich voor en na biedingen heen en weer hebben we 
het kunnen kopen. Gelukkig stond het nog niet op 

woningsites, anders waren we er nooit tussenge-
komen. We mochten al tien weken voordat we de 
sleutel zouden krijgen aan de tuin beginnen. Het 
gras stond gigantisch hoog en de tuin was helemaal 
overwoekerd. We begonnen dus al terwijl we nog niet 
eens wisten of het huis van ons was.”

Samen met dochter Sue, zoon Mex en Australian 
Shepherd Billy gingen ze enorm tekeer in de tuin. “We 
ontmoetten de eigenaar pas toen we hier buiten bezig 
waren. Het contact daarvoor verliep altijd telefo-
nisch. Hij zei: “ik had het aan niemand anders willen 
verkopen nu ik jullie zo bezig zie”. Dat was zo lief.” 
Echter, alleen de tuin in orde maken volstaat natuur-
lijk niet. Eigenlijk zonder ervaring of verstand van 
bouwen en verbouwen, beginnen ze aan het project. 

“JONG, MAAK DICH NEET DRUK”
De verbouwing bleek nogal wat voeten in aarde te 
hebben. Bijna letterlijk. Dave: “Toen ik de Hilti in de 
vloer van de woonkamer zette, kwamen we direct bij 
een hele grote mestkelder uit. Vol met… De huisri-
olering zat er op aangesloten, dus vul dat zelf maar 
in. Dan raak je echt in paniek. Vervolgens komen alle 
buren langs: “jong, maak dich neet druk, we helpen 
dich der waal oet”. De een komt met een minigraver, 
de ander komt met een pomp en de funderingsspeci-
alist die hier in de buurt woont, kwam direct muren 
stutten. Onze vrienden verdienen ook eer: we vroegen 
ze om hulp, maar vertelden ze niet waarmee. Binnen 
vijf minuten was het één gekke boel hier en stonden 
we met drie of vier kameraden tien kuub stront te 
spaaien.”

“WE BEGONNEN DUS AL 
TERWIJL WE NOG NIET 
EENS WISTEN OF HET 
HUIS VAN ONS WAS”
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DROOM
Waar de buitenkant voor rekening van Dave is, bleef 
Cindy de droom binnen in het huis zien. Ze legt 
uit: “Natuurlijk zit je soms met handen in het haar. 
Maar als er eenmaal gestukt is en er al wat meubels 
in staan, komt het eindresultaat in zicht.” De van 
oorsprong varkens- en koeienstal heeft nu plaats 
gemaakt voor de woonkamer inclusief vide. Het hoge 
dak met houten balken en de ijzeren ringen waar 
dieren aan vastgemaakt werden en die bewust nog 
boven de nieuwe vloer uitsteken, herinneren nog aan 
de oude boerderij.

Cindy vervolgt: “Veel inspiratie haal ik van Instagram, 
waar we zelf ook een soort dagboek bijhouden. Ik 
vind het heel leuk om gekke items te gebruiken.” 
Daarmee doelt ze onder andere op de wit gespoten 
wielrenfiets die in de woonkamer staat te pronken – 
Dave: “de tijd die ik normaal op de racefiets zat, zit nu 
in de verbouwing”. De oude renfiets stond per toeval 
bij een Belgische mevrouw waar het vintagebureau 
van Mex gekocht werd. De koffiecorner is gemaakt 
van een oude werkbank.

WELKOM THUIS
De verbouwing zorgde niet alleen bij het gezin voor 
veel reuring. Het gezin komt uit het dorp, waar het 
sociale leven zich veelal binnen de gemeenschap 
afspeelt. “Maar Aan de Bergen, onze straat, is ook een 
échte gemeenschap”, vertelt Dave hartelijk. “Toen we 
de sleutel kregen, had de buurt een spandoek opge-
hangen met ‘Welkom Thuis’.” Sue vult aan: “en een 
grote pot snoep voor de kinderen!”.

PERENBOOM
Door de toeloop van enthousiastelingen kwam het 
gezin ook steeds meer over het huis zelf te weten. 
In de boeken staat dat het huis uit 1902 komt, maar 
de buurt wist te vertellen dat het huis zelfs uit 1890 
komt. “Een tijdje terug kwamen mensen op leeftijd 
hier de oprit op”, geeft Cindy als voorbeeld. Dave vult 
aan: “Dat waren nazaten, beiden in de 90, van de 
eerste familie die hier gewoond heeft. Zij vertelden 
verhalen over het huis in de Tweede Wereldoorlog. 
Aan de ene zijde van het huis zaten de Duitsers, aan 
de andere kant kwamen de Geallieerden. Voor het 
huis aan de weg heeft ooit een perenboom gestaan, 
maar toen soldaten een vastgereden tank uit de akker 
probeerden te trekken, trokken ze met een ketting per 
ongeluk de hele perenboom eruit”. 
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MORGEN ZIEN WE LATER WEL
Dave en Cindy concluderen samen: “Dat vinden we 
heel leuk, als oudere mensen dat komen vertellen”. 
De toeloop van mensen en bezoek is dan ook nog 
hoger dan ze in het dorp hadden. “Vrienden, familie, 
kennissen, buren; iedereen komt hierheen. Aan een 
lange, grote tafel met zijn allen. We hebben nog nooit 
zoveel gebarbecued als hier. We pakken hier echt het 
moment. Als er op woensdagavond een prachtige 
sterrenhemel is, gaat het kampvuur aan en openen we 
een flesje wijn. Vandaag is de sterrenhemel, morgen 
zien we later wel.”

Hoe onzeker de verbouwing soms ook was, één ding 
is zeker: “We gaan hier nooit meer weg. De volgende 
halte is het bejaardentehuis”. 

Benieuwd naar het verloop van de verbouwing, gelar-
deerd met korte verhalen? Volg Dave, Cindy, Sue, Mex 
en Billy via Instagram op @heyboerderij. n

“ALS ER OP 
WOENSDAGAVOND 
EEN PRACHTIGE 
STERRENHEMEL IS, 
GAAT HET KAMPVUUR 
AAN EN OPENEN WE EEN 
FLESJE WIJN”


