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“Te veel wijn? Dat probleem

Ramon Verkoeijen is een veelzijdige radio-dj
en podcastmaker, vooral bekend van zijn werk bij
3FM. Naast zijn liefde voor muziek heeft hij een
grote passie voor wijn, die hij deelt in zijn popu-
laire podcast “De Beste Smaak van Nederland.”
In deze podcast neemt hij luisteraars mee op
ontdekkingstocht door de wereld van wijn, al-
tijd met een flinke dosis humor en toeganke-
lijkheid. Zijn enthousiasme voor zowel muziek
als wijn maakt hem tot een unieke stem in

de Nederlandse mediawereld.

Insta: ramon3fm
Podcast: De beste smaak van Nederland

000 NAVENANT

bestaat niet!”

De bel gaat. In een hoog tempo loop ik in mijn huis-Gucci’s naar de voordeur. Die postbezorgers
hebben tegenwoordig enorm weinig geduld. Alsof ze thuis het eten op het vuur hebben staan.

Ik open de deur en mijn ogen vallen op een grote doos met daarachter een kleine bezorgster.

0Oh ja, dit zullen die Bourgognes zijn die ik besteld heb. Als ze ‘m maar niet laat vallen, want dit zijn
Montrachets en Meursaults uit 2019. Goed jaar! Ik durf ze niet eens neer te laten zetten. Snel grijp
ik de doos met 12 flessen uit haar armen en zet ‘m in de hal op de andere wijndozen, want voor je
het weet knakt het meisje als een soepstengel doormidden.

Na mijn heldendaad vraagt ze me om een krabbel. Even denk ik dat mijn bekendheid en
populariteit in een razend tempo is gegroeid, maar dit is natuurlijk ter ontvangstbevestiging.

Ze duwt, terwijl ik mijn handtekening zet, nog even met haar hand in haar onderrug om duidelijk
te maken dat ik echt wéér te veel wijn heb besteld.

Ik doe alsof ik het niet zie. Het laatste waar ik zin in heb is een schuldgevoel waardoor ik straks
bij het bestellen weer aan die kleine arme bezorgster denk en de helft minder wijn bestel uit
medelijden. Dacht het niet! Sterker nog, ze mag blij zijn dat het niet mijn Champagnebestelling is
van volgende week.

Ik geef haar het scanapparaat terug en met haar handen in haar rug loopt ze terug naar haar
bestelbus.

Ik sla de deur dicht en denk: “Weer iemand lastiggevallen met mijn uit de hand gelopen hobby”.

Net zoals ik dat overigens ook doe in een podcast, op mijn Instagram en in alle gesprekken die ik
met mensen om me heen voer.

Er is zoveel te ontdekken, zoveel te proeven in de wereld van wijn. Het is eigenlijk net zoals
muziek, mijn andere hobby. Op den duur houd je van een bepaald genre of een bepaalde artiest.
Dan ga je meer luisteren en details ontdekken. Soms kun je een liedje zelfs compleet ontleden
doordat je alle lagen gaat horen. Met wijn kun je zo ook de lagen proeven. En nog een mooie
overeenkomst: ieder moment kent z'n muziek en ieder moment kent z'n wijn.

Het leuke is, ik zal, naast mijn postbezorgster, jullie vanaf nu hier in de Navenant ook lastig vallen
met mijn passie.

Enfin niet nu, want de chauffeur staat voor de deur. Er wacht een tafeltje op me in een sterrenzaak.
Proost! Geniet van het leven.
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